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Een lange weg 
De coronamaatregelen zijn voor de zoveelste keer 
verlengd en daarom kunnen we ook dit jaar geen 
Goede Week en Pasen vieren in onze kerk. Dat wil 
zeggen: fysiek vieren is niet mogelijk. In de 
verschillende contacten hoor ik steeds dat het wel 
lang duurt allemaal. Vorig jaar maart begon de eerste 
lockdown en nu een jaar verder zijn we nog steeds in 
een lockdown. Een lange weg is het, een weg waarop 
je soms de moed kunt verliezen, de hoop kunt 
kwijtraken en de zorgen om je dierbaren, je werk, je 
activiteiten, je inkomen je steeds maar blijven 
bezighouden. Het is geen gemakkelijke periode, voor 
niemand. Toch wil je niet klagen omdat zoveel 
anderen het moeilijker of zwaarder hebben. Een lange 
weg dus, maar tegelijkertijd wel een weg en een weg 
die leidt ergens naar toe. Nu steeds meer mensen 
gevaccineerd worden lijkt er aan die coronaweg een 
eind te komen en lijkt het er steeds meer op dat we 
weer aan wat meer ‘normaal leven’ kunnen toekomen. 
Een leven waarin we weer samen mogen komen met 
familie en vrienden. En dat we weer samen mogen 
komen aan de tafel van de Heer en bij de koffie erna.  
 

 
 
Deze eerste week van april staat in het teken van het 
lijden en sterven van de Heer. Hij is een lange weg 
gegaan, een weg van onbegrip en tegenstand. Geen 
gemakkelijke weg. Een weg die naar de dood aan het 
kruis leidde. “Laat deze beker aan mij voorbij gaan”, 

bad Jezus. Laat deze coronacrisis aan ons voorbij 
gaan, verzuchten we weleens. Toch is Jezus niet 
zonder hoop, niet zonder geloof. In liefde weet hij dat 
de Vader hem niet alleen zal laten, dat het ergens 
goed komt. Ja, meer dan goed. Deze week wordt het 
ook Pasen, Jezus verrijst na eerst door het donker te 
zijn gegaan. Hij verrijst na een lange weg. Nieuw 
leven, echt leven. De dood heeft niet het laatste 
woord aan het einde van onze weg, maar het leven, 
eeuwig leven. Mag het Pasen worden, ondanks alle 
beperkende maatregelen, mag het Pasen worden in 
ons hart, mag het Pasen worden met de mensen om 
ons heen. En mag dat Pasen ons de kracht geven om 
door te gaan op de soms lange weg die we nu moeten 
gaan. Er is licht, licht aan het einde van de weg.  
 
Die hoop en die vreugde wens ik, mede namens het 
kerkbestuur, ons allen toe:  
Een Zalig Pasen!!! 

Wim van den Berg, rector 
 
 

Synode 
 
Vorig jaar november kon vanwege de 
coronamaatregelen de jaarlijkse synode maar voor een 
gedeelte plaatsvinden. Dit ging via de digitale weg. Op 
10 april zal nu het tweede deel van de synode 
plaatsvinden en wel online. De twee onderwerpen die 
besproken worden zijn het Plan van Aanpak om 
seksueel misbruik in onze kerk te voorkomen en hoe 
gehandeld moet worden als het wel plaatsvindt en het 
herstructueren van het bestuur en van de organisatie 
van de kerk. Over beide onderwerpen zal dus online 
worden gediscusieerd. Myriam van der Linden -
Bullens (secretaris van ons kerkbestuur) zal dit keer 
als synodaal onze statie vertegenwoordigen. Na de 
synode zal zij aan ons verslag uitbrengen.  
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Publicatie uit de nalatenschap 
van pastor Remco Robinson 
 
In 2019 overleed dr. Remco Robinson zeer plotseling, 
op 39-jarige leeftijd. De priester en docent liet 
waardevolle inzichten na in zijn artikelen en preken. 
Zijn gedachtenis is nu samengebracht en gepubliceerd 
in de bundel Kerk en geloof in een seculiere samenleving. 
In de bundel zijn Robinsons wetenschappelijke 
bijdragen en preken opgenomen, naast een in 
memoriam van Mattijs Ploeger (rector van het Oud-
Katholiek Seminarie) en de preek uit de dienst ter 
uitvaart van Joris Vercammen, toen aartsbisschop van 
Utrecht. 
 
Het boek werd uitgegeven door Rieneke Brand en 
Peter-Ben Smit, kost EUR 20 (excl. verzendkosten) 
en is te verkrijgen via dhr. Emile 
Verhey, e.verhey@okkn.nl 
 

 
 
Geloofwaardige spiritualiteit 
Het samenspel en de spanning tussen kerk-zijn, 
geloven en de seculiere samenleving hadden een 
belangrijke rol in het werk van theoloog en pastor 
Remco Robinson. Zijn eigen leven als gelovige en 

priester waren er ook van doordrongen. Hoe vind je 
een geloofwaardige spiritualiteit, die helpt om te gaan 
met de wereld van de eenentwintigste eeuw? De hier 
bijeengebrachte bijdragen, artikelen en preken, geven 
daar een indruk van. 
 
Toekomstbestendig 
Als pastor en wetenschapper heeft Remco Robinson 
zich ingezet voor de kerk waarin hij zijn thuis 
gevonden had, op weg naar de kerk van morgen. Als 
priester en pastor in Arnhem, Middelburg en de 
“Mission to Seafarers” (Vlissingen), dacht hij na over 
en bouwde hij mee aan toekomstbestendige vormen 
van kerk-zijn. Dat kwam ook tot uitdrukking in zijn 
werk aan het Oud-Katholiek Seminarie en de 
Radboud Universiteit Nijmegen. 
 
Gedachtenis 
Zijn plotselinge overlijden op 39-jarige leeftijd op 10 
maart 2019 was en is een groot gemis voor velen. De 
bundel Kerk en geloof in een seculiere samenleving eert zijn 
gedachtenis door zijn inbreng en inzichten blijvend 
toegankelijk te maken. 
 
 

Collectes 

Naast de collecte voor de eigen kerk hebben we ook 
onze uitgangscollecte. 
 
Hospice Middelburg 

Ten bate van de diaconie gaan wij ons in deze maand 
inzetten voor het Sint Jans Hospice de Casembroot te 
Middelburg. 
 
Het hospice biedt zorg aan mensen in hun laatste 
levensfase. Er is oog voor alle betrokkenen: 
bewoners, hun naasten en zorgverleners. Er is respect 
voor de ander in haar of zijn anders zijn en biedt de 
ander alle ruimte om dit tot uitdrukking te brengen. 
De Stichting "Vrienden Hospice” is een organisatie 
die materiële en immateriële steun geeft aan het Sint 
Jans hospice de Casembroot in Middelburg. Deze 
organisatie zorgt onder meer voor een extra bijdrage 
om in het hospice de thuissituatie zoveel mogelijk te 
kunnen realiseren. Bovendien wil zij zoveel mogelijk 
voor de bewoners in het hospice betekenen en 
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maximale ondersteuning geven aan de 
verpleegkundigen, medewerk(st)ers en vrijwilligers. 
De uitgangscollecte op zondag 11 april is voor dit 
doel bestemd. 

 

Zusterkerken 

De financiële zorgen van onze eigen kerk doen ons 
soms vergeten dat onze zusterkerken met name in 
Oostenrijk, Tsjechië en Polen er nog altijd veel 
slechter aan toe zijn dan wij. Juist in die landen waar 
de rooms-katholieke kerk oppermachtig was of het 
communistische atheïsme zich deed gelden, is de op- 
en uitbouw van een levende oud-katholieke kerk niet 
mogelijk zonder de hulp van de relatief rijkere 
westerse kerken. Het Collegiaal Bestuur vraagt met 
deze collecte op zondag 25 april dan ook uw bijdrage 
voor dit werk. 
 

Agenda/vieringen 
Onderstaande vieringen zijn onder voorbehoud. 
Of zij doorgaan is afhankelijk van de dan 
geldende coronamaatregelen. We houden u op de 
hoogte hierover via website en email. 
 

Zondag 11 april 

Eucharistieviering, tweede zondag van Pasen, 
“beloken Pasen” en verjaardag kerkwijding  
 
1e lezing Handelingen 3, 1-16; graduale psalm 111; 2e 
lezing 1 Johannes 5, 1-6; evangelie Johannes 20 24-31 
De viering vindt plaats in de kerk aan de Zuidsingel 70 te 
Middelburg en begint om 10:30 uur. 
 
Uitgangscollecte: Hospice Middelburg 
 

Zondag 25 april 

Eucharistieviering, vierde zondag van Pasen 
 
De viering vindt plaats in de kerk aan de Zuidsingel 70 te 
Middelburg en begint om 10:30 uur. 
 
1e lezing Handelingen 4 23-37; graduale psalm 65; 2e 
lezing 1 Johannes 3, 1-8; evangelie Johannes 10, 11-16 
 
Uitgangscollecte: Zusterkerken 
 

 
 

 

 

Contact  

Rector Wim van den Berg 

tel.: 06 250 168 39 
e-mail: wim.vandenberg@okkn.nl 
 
Secretaris Oud-Katholiek Zeeland 
Myriam van der Linden-Bullens 
0032468328663 
myriam.bullens@gmail.com 
 
Website 
http://zeeland.okkn.nl 
 
Facebook 
https:// www.facebook.com/Oud-Katholiek-
Zeeland 
 
Vieringen:  
Elke tweede en vierde zondag van de maand om 
10.30 uur   
 
Locatie:  
Ingang kerk: Zuidsingel 70, Middelburg 
 
Post: Bree 50a, 4331 ED Middelburg 
 
Rekeningnummer 

NL60 ABNA 0452370620 t.n.v. Oud-Katholiek 
Zeeland p/a Baandijk 23, 4537 SW Terneuzen 

 


